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“Triasplein verwelkomt ongedierte” 
 
Dit fenomeen is zeker niet de 1e keer 
Het dumpen van vuilnis wordt steeds meer en meer 
Een aangenaam gezicht is het zeker niet 
In ieder geval niet iets waarvan ik geniet 
 
De 1e vuilnis zak wordt om welke reden dan ook ernaast gezet 
Deze wordt al snel door andere zakken geplet 
Waarom het vuil niet in de daarvoor bestemde container 
Voor omwonende wordt het aangezicht steeds gemener 
 
Tijdens het schrijven van dit gedicht was het al de 3e dag 
Dat ik de vuilnishoop in onze omgeving zag 
Ongedierte vinden het vaak zo fijn 
Om ook bewoner van dit plein te zijn 
 
De gemeentereiniging neemt onvoldoende actie 
Zondag, op de 3e dag, leegden zij de afvalbakken in een fractie 
Snel waren ze met de Noorderzon vertrokken 
Niets meer vernomen, hiervan ben ik toch echt geschrokken 
 
Hoop dat het schoonmaken in de toekomst sneller zal gaan 
En dat de zakken niet zo lang op het plein zullen staan 
Dus gemeente, zet op je werk een kroon 
En houdt ons plein van vuilniszakken en ongedierte schoon 

TRIASPLEIN VERWELKOMT ONGEDIERTE 


